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MUZIEK 
WELKOM EN MEDEDELINGEN  
 
MOMENT VAN STILTE 
 

DE VOORBEREIDING 

De gemeente gaat staan; nadat de Paaskaars is aangestoken zingen we: 
Tussentijds 126-6/ Zingend Geloven 2-102-5 

 
BEMOEDIGING:  

Protestantse gemeente De Bron Groningen 

Zondag:   11 februari 2024 Aanvang 10:00 uur 
Naam van de zondag Quinquagesima  kleur: groen 

Voorganger: Pastor Annemarie van der Vegt 
Orgel/ piano: Peter Rippen 

Voor gasten is een liedboek aanwezig. 
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v. Onze hulp is in de Naam van de Heer 
g. Die hemel en aarde gemaakt heeft 
 
DREMPELGEBED: 
v. Goede God, 
 U heeft ons de gave van het onderscheiden meegegeven 
 U blijft ons bij in de zoektocht tussen goed en kwaad 
 U heeft ons de gave van mee-voelen ingegeven 
 Van U ontvangen wij het lief om in te zetten bij leed 
 Aan U vertrouwen wij ons toe 
 Alles wat wij leren behoort U toe 
 Zoals onze namen staan bijgeschreven in de palm van Uw hand,  
 Zo staat Uw naam geschreven in ons hart. 
 Amen. De gemeente gaat zitten 
 
HET EERSTE LIED: LB 528, Omdat Hij niet ver wou zijn, (1,3-5)  
 
GEBED OM ONTFERMING:  
v.  Wij roepen God aan om ontferming voor de nood van de wereld........ 
 ............. zo bidden wij U en zingen: 

 
 
v. Gods trouw duurt langer dan alle kwaad. 
 Daar willen we Hem voor loven en danken 
 en doen dat met de woorden van: 
 
GLORIALIED: LB 636 Liefde is licht, opnieuw geboren 1,2 
 

DE SCHRIFTEN GESPROKEN EN GEZONGEN 

DE GROET: 
v. De eeuwige God zij met jullie allen 
g. En ook met jou 
 
GEBED VAN DE ZONDAG 
 
(De gemeente gaat staan) 

LEZING UIT HET EERSTE TESTAMENT: Genesis 1,1-5 
(naar de Willibrord vertaling) 
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(De gemeente gaat zitten) 
 

SCHRIFTLIED: we luisteren naar het lied ‘I want you to hurt like I do’ van Randy Newman, 
van het album Land of the dreams, 1988.  
 
I want you to hurt like I do 

 

I ran out on my children 
And I ran out on my wife 
Gonna run out on you, too, babe 
I've done it all my life 
 
Everybody cried the night I left 
Well, almost everybody did 
My little boy just turned his head 
I put my arm 
I put my arm around his little shoulder 
And this is what I said: 
 
Sonny, I just want you to hurt like I do 
Honest, I do 
 
If I had one wish 
One dream I knew would come true 
Gonna speak to all the people of the world 
I'd get up there 
I'd get up there on that platform 
First I'd sing a song or two, you know I would 
Then I 
Then I'll tell you what I'd do 
I'd talk to the people, and I'd say: 
It's a rough, rough world 
It's a tough, tough world 
Well, you know 
Things don't always 
Things don't always go the way we plan 
But there's one thing 
One thing we all have in common 
It's something everyone can understand 
All over the world, sing along 
 
I just want you to hurt like I do 
Honest, I do 
 
LEZING UIT HET TWEEDE TESTAMENT:  1 Korinthe 1,23-29 
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ACCLAMATIE 

 
 

UITLEG EN VERKONDIGING 
 
MUZIEK 
 
LIED VAN DE ZONDAG: LB 513: God heeft het eerste woord 
 
 

DIENST VAN GEBEDEN EN GAVEN 

 
DANKGEBED EN VOORBEDEN Na iedere gebedsintentie zingen we: 

  
 
IEMAND STEEKT EEN KAARS AAN VOOR....   
 
STIL, PERSOONLIJK GEBED 
 
ONZE VADER  
Onze Vader in de hemel, 
laat uw naam geheiligd worden, 
laat uw koninkrijk komen 
laat uw wil gedaan worden 
op aarde zoals in de hemel. 
Geef ons vandaag het brood 
dat wij nodig hebben. 
Vergeef ons onze schulden, 
zoals ook wij vergeven 
wie ons iets schuldig is. 
En breng ons niet in beproeving, 
maar red ons van het kwaad. 
Want aan u behoort het koningschap, 
de macht en de majesteit tot in eeuwigheid. Amen. 
 
MEDEDELINGEN, BLOEMENGROET EN GAVEN  
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SLOTLIED: LB 675: Geest van hierboven 
 
 
ZENDING EN ZEGEN 
 
ZINGEN: ZZZ 18 
 

 
 
 
MUZIEK 
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COLLECTEN 
 
Eerste collecte: Kerk in Actie: Griekenland- Opvang voor gestrande vluchtelingen 
Nog altijd zijn er miljoenen mensen over de hele wereld op de vlucht. Een groot deel van 
hen komt uit landen waar het leven door oorlog of religieuze spanningen onmogelijk is. Op 
zoek naar veiligheid stranden mensen uit bijvoorbeeld Syrië, Afghanistan en Iran na een 
levensgevaarlijke reis in Griekenland. Daar wacht hen niet het welkom waar ze op 
hoopten. Ze worden ondergebracht in gammele tenten en blootgesteld aan kou en honger. 
Maar erger nog is het uitzichtloze wachten, soms wel jarenlang. Kerk in Actie ondersteunt 
organisaties die vluchtelingen opvangen en helpen met kleding, voedsel, zorg, onderwijs 
en waar mogelijk een betere plek. Op Lesbos geeft onze partnerorganisatie eerste hulp 
aan vluchtelingen - direct na aankomst - en helpt bij het invullen van de benodigde 
papieren. Voor kinderen en jongeren zijn er leerzame en ontspannende activiteiten, en 
gezinnen krijgen hulp bij het vinden van onderdak. In Athene ondersteunt de kerk de 
opvang van minderjarige jongeren. Ze volgen er taal- en computerlessen, krijgen medische 
zorg en hulp bij hun asielaanvraag. De kerk helpt kwetsbare gezinnen met 
voedselpakketten en onderdak. De opbrengst van deze collecte wordt verdubbeld door de 
Diaconie van de Protestantse Gemeente Groningen  
 
Tweede collecte: Buurtkerk De Fontein 
Met de tweede collectie dragen we bij aan buurtkerk de Fontein. Buurtkerk de Fontein is 
een pioniersplek van de protestantse Gemeente Groningen. De kerk is naast een vierplek 
ook een plek voor ontmoeting. Zo wordt er een keer per maand een film vertoond, zijn er 
momenten om samen te eten en worden er verschillende workshops aangeboden. 
 
U kunt uw bijdrage overmaken op rekeningnummer NL75 SNSB 0902 2923 23 t.n.v. 
Protestantse Wijkgemeente De Bron, onder vermelding van collecte dd. … 
of via: 

 


