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Welkom en mededelingen    7 april 2024 

  

Iedereen gaat staan en de Paaskaars wordt aangestoken 

 

Zingen: Licht dat ons aanstoot 

 

Licht dat ons aanstoot in de morgen Licht, van mijn stad de stedehouder 

Voortijdig licht waarin wij staan  aanhoudend licht dat overwint 

Koud een voor een en ongeborgen  vaderlijk licht, steevaste schouder 

Licht, overdek mij vuur mij aan.  Draag mij ik ben jouw kijkend kind 

Dat ik niet uitval dat wij allen  licht, kind in mij, kijk uit mijn ogen 

Zo zwaar en droevig als wij zijn  of ergens al de wereld daagt 

Niet uit elkaars genade vallen   waar mensen waardig leven mogen 

En doelloos en onvindbaar zijn.  En elk zijn naam in vrede draagt. 

 

Alles zal zwichten en verwaaien 

Wat op het licht niet is geijkt 

Taal zal alleen verwoesting zaaien 

En van ons doen geen daad beklijft 

Veelstemmig licht om aan te horen 

Zolang ons hart nog slagen geeft 

Liefste der mensen, eerstgeboren 

Licht, laatste woord van hem die leeft.    

 

Openingsgebed  

De Heer zij met u allen 

Zijn vrede met u! 

Gezegend zijt gij 

Die de morgen ontbood en het licht hebt geroepen 

Dat wij leven in uw licht 

Die de weg van uw zoon 

Hebt bekroond met uw liefde 

Dat wij leven in uw licht 

Geef ons oog voor elkaar 

En zicht op uw rijk 

Dat wij leven in uw licht 

En met Christus opstaan. 

Amen       We gaan zitten 
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Zingen: LB 632: 1 en 3 

 
 

3. Nu zend uw Geest, als een vuur 

Als een stem in ons midden 

Dat wij van harte 

Elkander verstaan en beminnen 

En zo voortaan 

Eren uw heilige naam 

En U in waarheid aanbidden. 

 

Lezing: Jesaja 26: 1-13 

 

Zingen: ZZZ 456 
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Lezing: Johannes 20 24-31 

      We staan tot na de acclamatie 

 
Overweging       

 

Stilte 

Muziek 

 

Geloofsbelijdenis 

Ik geloof in de Geest van leven en liefde  

ver aan mij vooraf, royaal aan mij vooruit, 

vaak ook in mij aanwezig. 

Soms noem ik hem God,  

maar het liefst noem ik haar Schepper. 

 

Ik geloof in mensen, gedreven door de Geest: 

die mij voorleven wat leven betekent  

en wat liefde vermag. 

Daarom geloof ik in Jezus en in zoveel anderen 

die leefden en leven zoals hij. 

 

Ik geloof in de gemeenschap van de Geest: 

mensen die zich samen oefenen in recht doen  

en vrede stichten, 

in breken en delen. 
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Ik geloof in het goede dat wij nu eens verbergen,  

dan weer openbaren. 

En ik geloof dat het goede het kwade zal overleven: 

dat niet het laatste woord zal zijn aan de dood,  

maar aan het leven en de liefde. 

Amen. 

 

Bloemengroet en collecte 

 

Voorbeden     Na iedere voorbede zingen wij biddend:  

 

 Hoor ons bidden, God, en luister. Wees nabij in licht en duister. 

   

Gelegenheid om een kaars aan te steken 

Stil gebed 

 

Tafellied: ZZZ 620 

 

Als je brood deelt deel je macht 

Als je macht deelt neem je deel 

 

Als je brood deelt deel je hart 

Als je hart deelt komt er hoop 

 

Als je brood deelt deel je lijf 

Als je lijf deelt word je één  

 

Als je brood deelt deel je pijn 

Als je pijn deelt is er trouw 

 

Als je brood deelt word je klein 

Als je klein wordt word je sterk 

 

Als je brood deelt wordt het licht 

Als het licht wordt komt het goed 

 

Als je brood deelt word je brood 

Als je brood wordt word je mens 

 

Tafelgebed 

 

God, wij danken u omdat Gij een God van liefde zijt, 

Een God die oog en hart heeft voor ons, zoekende mensen. 

 

Wij danken U 
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Omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt 

In de palm van uw hand 

Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt 

 

In elke goede mens, 

In ogen vol mildheid, 

In een teder gebaar. 

Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus, 

Uw mensgeworden Zoon 

Als geen ander gaf Hij 

Gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor mensen. 

 

Gij zijt de hand op onze schouder 

De stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert, 

In alle mensen die om ons bekommerd zijn, 

Die ons vergeven en aanmoedigen, 

Mogen wij de warmte van uw hart vermoeden. 

Als liefde ook ons hart beroert, 

Onthullen wij iets van uw gelaat. 

Hij was met mensen begaan, 

Deelde hun vreugde , maar ook hun verdriet. 

Hij veroordeelde niet, 

Maar gaf mensen nieuwe kansen 

 

God wij  zijn U dankbaar 

Omdat wij in de tekenen van brood en beker 

Jezus van Nazareth mogen gedenken. 

Zend ons zijn Geest 

Opdat ook wij voor elkaar liefde kunnen zijn 

Hoe onvolkomen ook. 

 

Dan zal er vreugde zijn op aarde 

Liefde, vrijheid en vriendschap in Jezus naam. 

Onze Vader: 
Onze Vader in de hemel, 

 laat uw naam geheiligd worden, 

 laat uw koninkrijk komen 

 en uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. 

 Geef ons vandaag het brood dat wij nodig hebben. 

 Vergeef ons onze schulden, 

 zoals ook wij hebben vergeven 

 wie ons iets schuldig was. 

 En breng ons niet in beproeving, 

 maar red ons uit de greep van het kwaad. 

 Want aan u behoort het koningschap, 

 de macht en de majesteit tot in eeuwigheid.   Amen 
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Tijdens het breken en delen zingen we ZZZ 101 

 

 
Slottekst:  

 

En alles heeft zin in een mensenleven, 

het is altijd weer nemen en dan weer geven, 

zoals de zee met zijn eb en vloed, 

als zomer en winter, warmte en kou, 

leven en dood en toch weer leven! 

Het geheim van de schepping 

gebeurt ook in jou, als een adem, 

– adem in – adem uit – met heel de schepping. 

Het is de Schepper zelf 

die in jou ademt en alles draagt en behoedt. 

Niets gaat verloren. 

Wees maar gerust nu, 

alles komt goed. 

 

Zegenbede 

Met vallen en opstaan onderweg mogen wij van elkaar houvast en  

 bemoediging verwachten. 

 dat zegt Hij die mensen toevertrouwt aan mensen 

 en die daartoe liefde in mensen neerlegt. 

 Moge het ons gegeven zijn aan die verwachtingen te voldoen 

 en elkaar tot zegen te zijn.  

 

 Laat ons dan heengaan in vrede en zegene ons de Eeuwige.  

Amen.  

 

Slotlied ZZZ 536 
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Niemand houdt de liefde tegen  liefde vraagt ons om ontferming 

Waar zij langs de straten gaat  tegen wie haar vlammen dooft 

Wie met liefde is gezegend  wie haar rechten wil beschermen 

Koestert wie om liefde gaat  vindt in liefde zelf geloof 

God verhoede dat er iemand  wie voor liefde is geschapen 

In de liefde wordt gekrenkt  vreest ook niet bij tegenwind 

Ware liefde oordeelt niemand  liefde is het hemels wapen 

Maar aanvaardt haar als geschenk  dat de angsten overwint 

 

Leg de liefde niet aan banden 

Gun haar gang de vrije loop 

Geef haar bloemen nooit uit handen 

Want haar vrucht is onze hoop 

Ongestraft mag liefde bloeien 

Vrijuit zoeken naar de bron 

Liefdes loop verdraagt geen boeien 

Laat haar stromen als een bron. 

 

Aan deze viering werkten mee: 

Agnes de Vos, Paul van Zwieten en Johanna Nab 

    Muzikaal: Vincent van Ravels en Ginet Tuinder 


