
4e Paaszondag

Jubilate

dan zal er één kudde zijn
met één herder

Nieuwe Kerk Groningen, 21 april ‘24



De afbeelding op de voorkant van de orde van dienst
is gemaakt door Nina Veldman op het Schotse eiland Iona

In deze dienst worden Coos Engelsma en Mathilde van Ommen
bevestigd als diaken en als diaconaal rentmeester.

Ds. Evert Jan Veldman neemt afscheid als wijkpredikant van de Nieuwe
Kerk en als diaconaal predikant van de protestantse gemeente Groningen

Aan deze dienst werken mee:

Klaas van der Lingen, ouderling
Erwin Landman, diaken
Thom van Dijk, lector
Cantorij van de Nieuwe Kerk en samengesteld orkest
o.l.v. cantor-organist Mannes Hofsink
ds. Evert Jan Veldman, voorganger
Andries Jekel, beeld
Adrie Huttenga, geluid
Elsbeth Vonkeman, koster



VOORBEREIDING

Orgelspel: ‘Zing jubilate voor de Heer’ (NLB 652)

Woord van welkom

Ontsteken van de tafelkaarsen

Allen gaan staan
Groet en bemoediging
o. Vrede u allen

die gekomen bent om geloof te vernieuwen
hoop te verkondigen en liefde te ervaren,
want Christus is opgestaan!
JA, HIJ IS WAARLIJK OPGESTAAN!
Wijd is de horizon
RUIM ONZE BLIK

Wij staan op nieuwe grond
ADEMEN GODS TOEKOMST
We zijn vrij!

a.
o.
a.
o.
a.
o.
a. GELOOFD ZIJ GOD!

Lied: ‘Opstaan, morgen, weg je sluiers, dans’- NLB 223 vers 1, 2 en 3



2 Opstaan, wereld, dat Gods rijk begint,
waar zwerver, vreemdeling een haven vindt.
’t Harde leven stelt een vraag aan God,
zijn kracht is niet te zacht voor aardse nood.
Lang leve God, zijn wereld lenen wij.
Leve de Geest, Zij roept ook ons erbij.
Leve de Zoon, Hij zegent wat Hij kan.
Hij zegent vredezoekers, leef ervan.

3 Opstaan, kerk, en durf voorop te gaan,
en stem, muziek te zijn die wordt verstaan.
Wees een teken van de tijd die komt,
een zee van vrede, alle haat verstomt.
Lang leve God, zijn boodschap lenen wij.
Leve de liefdesduif, de Geest maakt vrij!
Leve de Zoon, zijn woord, zijn wil biedt hoop:
ja, samen met Hem loopt geen weg meer dood.

Allen gaan zitten

Kyrie
I voorzang

We roepen tot u,
die ons doet opstaan in het voorbijgaan,
die het lijden kent… (korte stilte)

voor wie aan de kant zitten,
die niet verder kunnen,
geen zicht hebben op verbetering…

II allen

I

voor wie niet meer kunnen vertrouwen,
voor wie zich neerleggen bij hoe het is
en zich niet kunnen verweren…



II

I

voor wie uitgesloten worden,
naar wie niemand omziet,
voor wie geen deel hebben aan het goede der aarde…

II

Gloria

II allen

I voorzang

U zingen wij groot,
die hoogverheven mee wil leven,
onze aarde schat op waarde,
onze zangen wil ontvangen,
u wil buigen op ons juichen;

II



DIENST ROND HET WOORD

Gebedsgroet

v.: De Eeuwige zal bij u zijn.
a.: OOK U ZAL GOD BEWAREN

Gebed van de zondag

verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied



Lezing: Ezechiel 34, 1 – 10 (NBV21)

1De HEER richtte zich tot mij: 2‘Mensenkind, profeteer tegen de herders
van Israël, profeteer en zeg tegen hen: “Dit zegt God, de HEER: Wee
jullie, herders van Israël, want jullie hebben alleen jezelf geweid! Horen
herders niet hun schapen te weiden? 3Jullie eten wel van hun kaas, jullie
gebruiken hun wol voor je kleren en jullie slachten de vette dieren, maar
de schapen weiden, dat doen jullie niet. 4Zwakke dieren hebben jullie
niet laten aansterken, zieke dieren niet genezen, gewonde dieren niet
verbonden, verjaagde dieren niet teruggehaald, verdwaalde dieren niet
gezocht – jullie hebben de dieren hard en wreed behandeld. 5Zonder
herder raakten ze verstrooid, en werden ze door wilde dieren verslonden.
Mijn schapen zijn verstrooid, 6ze dwalen rond in de bergen en hoog in de
heuvels; over heel het aardoppervlak raken ze verstrooid, en er is
niemand die naar ze omziet, niemand die naar ze op zoek gaat.

7Daarom, herders, luister naar de woorden van de HEER: 8Zo waar Ik leef
– spreekt God, de HEER –, mijn schapen hadden geen herder, ze werden
weggeroofd en door de wilde dieren verslonden; en jullie, herders, keken
niet naar mijn schapen om, jullie hebben alleen jezelf geweid maar niet
mijn schapen! 9Daarom, herders, luister naar de woorden van
de HEER: Dit zegt God, de HEER: Ik keer me tegen de herders en eis10

mijn schapen op; zij zullen ze niet meer mogen weiden. Ook zullen ze
niet langer zichzelf weiden: Ik zal mijn schapen uit hun mond redden, zij
zullen ze niet meer eten!



Lied: ‘Juich voor de Heer, aarde alom’ – Psalm 100

t.: Ida Gerhardt/ Marie van der Zeijde
m.: Kees van Eersel

voorzang:

allen:

Juicht voor de Heer, aarde alom!
Dient de Heer met verblijden,
refrein

voorzang: Komt voor zijn aanschijn met jubel.
Beseft het: de Heer is God;
Hij schiep ons, wij horen aan Hem, zijn volk,
Hij weidt het als schapen.
refreinallen:

voorzang: Treedt zijn poorten in met een danklied,
gaat met lofzang zijn voorhoven binnen,
looft Hem, zegent zijn naam.
refreinallen:

voorzang: Overvloed geeft Hij, de Heer:
tot in eeuwigheid is zijn genade,
van geslacht tot geslacht in zijn trouw.
refreinallen:

Lezing: 1 Johannes 3, 7 – 8 (NBV21)

7Kinderen, laat niemand u misleiden: wie rechtvaardig leeft is een
rechtvaardige, zoals ook Jezus rechtvaardig is, 8en wie zondigt komt uit
de duivel voort, want de duivel zondigt al vanaf het begin.

Alleluja

II allen



I voorzang

Dit is de dag, die de Heer gemaakt heeft; laten wij juichen en ons daarover verheugen!

II

Lezing: Johannes 10, 11 – 16 (NBV21)

11Ik ben de goede herder. Een goede herder is bereid zijn leven te geven
voor de schapen. Een ingehuurde knecht, iemand die geen herder is en12

niet de eigenaar van de schapen, laat de schapen in de steek en slaat op
de vlucht zodra hij een wolf ziet aankomen. De wolf valt de kudde aan en
jaagt de schapen uiteen; de man is maar ingehuurd en de schapen13

kunnen hem niets schelen. Ik ben de goede herder. Ik ken mijn schapen14

en mijn schapen kennen Mij, zoals de Vader Mij kent en Ik de Vader ken.15

Ik geef mijn leven voor de schapen. Maar Ik heb ook nog andere16

schapen, die niet uit deze schaapskooi komen. Ook die moet Ik hoeden,
ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn, met
één herder.

Lied: ‘U kennen uit en tot U leven’ – NLB 653 vers 1, 6 en 7



6

7

Gij zijt tot herder ons gegeven,
wij zijn de schapen die Gij weidt;
waar Gij ons leidt is 't goed te leven,
Heer, die ons voorgaat door de tijd.
Wie bij U blijft en naar U ziet,
verdwaalt in deze wereld niet.

O Christus, ons van God gegeven,
Gij tot in alle eeuwigheid
de weg, de waarheid en het leven,
Gij zijt de zin van alle tijd.
Vervul van dit geheimenis
uw kerk die in de wereld is.

Overweging

Cantorij: Benedicam Dominum in omni tempore – BuxWV 113

Ik zal de Heer in de Hoge zegenen, dag en nacht.
Gods lof is altijd in mijn mond.
Mijn ziel zal zich altijd verheugen in God, prijs de Heer, mijn ziel!
Mogen de nederigen het horen. En wees blij.
Kom, verheerlijk nu de Heer, onze God! Kom, maak Hem groot!
Laten we Hem verhogen, laten we samen Zijn naam verhogen!
Halleluja!

BEVESTIGING EN LOSMAKING

Bekendmaking

Inleidende woorden

Vragen en zegen

Vraag aan de gemeente:
U hebt Coos Engelsma als diaken geroepen in uw midden. En Mathilde van
Ommen zal de wijkdiaconie versterken als diaconaal rentmeester. Belooft
u hen te helpen bij hun werk en hen in uw voorbeden te gedenken?

Gemeente: JA, DAT BELOVEN WIJ

Zegen



Lied: ‘Kom Schepper, Geest, daal tot ons neer’ – NLB 360: 1 – 4

2

3

4

Gij zijt de gave Gods, Gij zijt / de grote trooster in de tijd,
de bron waaruit het leven springt, / het liefdevuur dat ons doordringt.

Gij schenkt uw gaven zevenvoud, / o hand die God ten zegen houdt,
o taal, waarin wij God verstaan, / wij heffen onze lofzang aan.

Verlicht ons duistere verstand, / geef dat ons hart van liefde brandt,
en dat ons zwakke lichaam leeft /vanuit de kracht die Gij het geeft

Losmaking

Gebed

Lied: ‘God zal je hoeden’ – NLB 426 (3 x)



GEBEDEN EN GAVEN.

Mededelingen door diaken

Gaven
1e Collecte: ‘Terwille’ Groningen
Verslavingszorg

e Collecte: Stedelijk Kerkenwerk2

Voor uitleg collectes zie Zondagsbrief

Tijdens de inzameling zingt de cantorij:

The Lord is my shepherd I shall not want,
He maketh me to lie down in green pastures,
He leadeth me beside the still waters.
Yea though I walk through the valley of the shadow of death I will fear no
evil,
For you are with me,
You will comfort me.
Surely goodness and mercy,
shall follow me all the days of my life,
and I will dwell in the house of the Lord forever.
(naar psalm 23)

muziek: H.Goodall

Gebed over de gaven

Voorbeden
Na de woorden: ‘tot U bidden wij’

(Lb 368f)
De kinderen keren terug



ZENDING EN ZEGEN

Lied: ‘Zolang wij ademhalen‘ - NLB 657

2

3

Al is mijn stem gebroken,
mijn adem zonder kracht,
het lied op andere lippen
draagt mij dan door de nacht.
Door ademnood bevangen
of in verdriet verstild:
het lied van uw verlangen
heeft mij aan ’t licht getild.

Het donker kan verbleken
door psalmen in de nacht.
De muren kunnen vallen:
zing dan uit alle macht!
God, laat het nooit ontbreken
aan hemelhoog gezang,
waarvan de wijs ons tekent
dit lieve leven lang.



4 Ons lied wordt steeds gedragen
door vleugels van de hoop,
het stijgt de angst te boven,
om leven dat verloopt.
Het zingt van vergezichten,
het ademt van uw Geest.
In ons gezang mag lichten
het komend bruiloftsfeest.

zegen en zending

I voorzang

God zegene jou met het licht van zijn ogen,
God zegene jou met zijn woord onderweg,
God zegene jou met brood van genade.
Ga in vrede met een last van licht.

- Orgelspel: Bewerking over psalm 150 - Toon Hagen



ZONDAGSBRIEF 21 APRIL 2024

DE NIEUWE KERK – DE FONTEIN – DE BRON

COLLECTES
Eerste collecte: Groningen- Stichting Terwille
Terwille Verslavingszorg biedt hulp en ondersteuning aan mensen die
vastzitten aan verslaving en prostitutie. Ze bieden deskundige routes naar
herstel vanuit verbondenheid met mensen en moedigen mensen aan
blijvend gezond te leven. Omdat ieder mens uniek is, wordt er gewerkt met
zoveel mogelijk hulp op maat en wordt gedurfd daarbij buiten kaders te
denken. De nadruk ligt in de behandeling en begeleiding op zelfregie, er
wordt gekeken samen met mensen naar wat zij nodig hebben om tot herstel
te komen. Terwille biedt basis-en gespecialiseerd zorg bij verslaving en
heeft een uitstapprogramma voor vrouwen die in de prostitutie werken. Er
werken ca. 95 professionals en 80 vrijwilligers bij Terwille, verspreid over
verschillend vestigingen in Nederland. Terwille is onderdeel van Concern De
Hoop. Dankzij collectes en giften kunnen ze cliënten meer bieden dan de
door de overheid vastgestelde behandel minuten. Zo is er een telefonische
hulplijn die buiten kantooruren bereikbaar is, sportactiviteiten, een
buddyproject en verschillende veilige time-outplekken die bestaan dankzij
giften.

Tweede collecte: Stedelijk kerkenwerk
De tweede collecte is een extra bijdrage in de uitgaven binnen onze eigen
gemeente. Met deze bijdrage stimuleren wede aandachtspunten uit ons
beleidsplan. U kunt hierbij denken aan: De ontwikkeling van nieuwe vormen
van kerkzijn. De Protestante Gemeente Groningen stimuleer nieuwe
initiatieven binnen en buiten de wijkgemeenten. Op deze manier zijn we
samen op weg naar de toekomst met vormen van kerkzijn die nu en in de
toekomst passend zijn.



KINDERDIENST
De kinderdienst wordt geleid door Geartsje voor de jongste- en Deranda
voor oudere kinderen.
KINDEROPPAS
De kinderoppas wordt verzorgd door Jantine Landman en Wieke Brands.

LIEF EN LEED
Doop
Op zondagmorgen 12 mei zal Maria Maatje worden gedoopt.
Dochter van Tirtsa Liefting - van den Toren en Marten van den Toren.

Bloemengroet
De bloemen uit de Fontein gaan naar mevrouw Kroes aan de Beukenlaan.
Vanuit De Bron gaan bloemen naar Hilly Bennink, Vaargeul.
De Nieuwe Kerk verzorgd bloemen als groet en bemoediging naar Mevr
Bronsema, Zilvermeer en als groet en felicitatie naar Dhr. en Mevr. Venhuis
- Dam Dilgtweg. Het echtpaar is 22 april 60 jaar getrouwd.

Bedankt
Een week voor mijn 85 ste verjaardag brachten Elly en Pieter ons een
prachtig boeket bloemen en een gezellig bezoekje namens de gemeente
van de Nieuwe Kerk. Hartelijk dank, ook voor de vele kaarten die ik mocht
ontvangen! Lieve groet, Trijnie v.d. Molen- Folkerts.

KAARTAVOND
Vrijdag 26 april zal voorlopig de laatste kaartavond zijn. Uiteraard in het
Nieuwe Kerk Centrum, Boteringestraat, om 19.30 uur. Daarna beslissen we
of we na de zomervakantie de draad weer kunnen oppakken. We hopen het
echt, er zijn mensen die er elke maand naar uitkijken! Kom en doe mee!

KONINGSDAGCONCERT – BOB VAN DER LINDE
zaterdag 27 april 15:00 - 16:00 uur
De Vrienden         van         de         Nieuwe         Kerk   nodigen je uit voor een feestelijk
orgelconcert op Koningsdag. Het Timpe-orgel van de Nieuwe Kerk klinkt
onder de vingers en voeten van Bob van der Linde. Zie het programma op
de website van de kerk.
Kaartjes kosten 10 euro regulier, 5 euro (studenten) of niets (onder 16 jaar)



KOPIJ VOOR KIS INLEVEREN VÓÓR 29 APRIL 2024 VIA
KOPIJ-KIS@NIEUWEKERK.ORG

KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN
ELKE WOENSDAG VOOR 19.00 UUR VIA

ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG  

MEDEDELINGEN UIT DE FONTEIN
Bij   de         vieringen  
Op 27 april viert Evert Jan Veldman zijn 67e verjaardag. Hij gaat dan ook
met emeritaat. Op zondag 21 april is er om 10.00 uur een gezamenlijke
afscheidsdienst in de Nieuwe Kerk. Op zondag 28 april zal ds. Alberte van
Ess voorgaan. Dick Dijkstra bespeelt het orgel.

Dienst     in         De Veldspaat:  
In mei is er een dienst op 5 mei en op 19 mei, beide keren is ds. G. de Klein
voorganger. In de maand juni zijn er geen diensten i.v.m. vakantie.
U bent welkom in het kleine theater. Annie Borgerink, 0645454703

Pastorale     zorg  
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt
of met een praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met:

• Hessel Boersma (06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com)
• Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl)

Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet,
neem dan contact op met één van de ouderlingen van De Fontein.

Het         terras         gaat     weer         open!      
Vanaf half mei gaat het terras weer open. Wie wil meedoen om het terras
klaar te zetten. Hoe meer mensen meedoen, hoe minder werk. Het werk
bestaat uit om 9.30 uur de tafels, stoelen, parasols, etc. buiten te zetten en



om 12.00 uur weer binnen te zetten. Er is een steekkar aanwezig; toch zijn
de tafels zwaar. Het idee is om per woensdag een koppel te vormen van
twee mensen om de boel naar buiten en naar binnen te dragen.
Bij opgave graag aangeven wanneer je niet kunt tussen half mei en eind
september. Andere jaren is het een groot succes geweest
Opgeven bij: Anneke Helder, 06 45758563, anneke@helder-advies.nl

Soepmakers     gevraagd  
De buurtsoepgroep van buurtkerk De Fontein is op zoek naar nieuwe
soepmakers. Iedere eerste donderdag van de maand wordt er voor ieder
die dat wil soep gemaakt in De Fontein. Met drie medewerkers worden de
ingrediënten voor de soep ingekocht en daarna klaargemaakt. Op
donderdagmorgen komen de soepmakers om 09.45 uur samen en van
12.15 uur tot 13.15 uur kunnen buurtbewoners en andere belangstellenden
gratis soep komen eten. Als u belangstelling hebt om met de huidige
buurtsoepgroep mee te doen bent u van harte welkom om op de eerste
donderdag van de maand langs te komen om kennis te maken. Ook kunt u
contact opnemen met Thom van Dijk, de coördinator van de
buurtsoepgroep. U kunt hem bereiken op telefoonnummer 050–5711920
of 06-51207392, of mailen: thomanja512@gmail.com.
De buurtsoepgroep kijkt met belangstelling naar u uit!

Buurtkerk     De Fontein         en   de         Praattafel         komen     naar         u     toe!  
De buurtkerk gaat samen met de Praattafel letterlijk en figuurlijk naar
buiten. We gaan erop uit om met de bakfiets bewoners van de wijk Selwerd
in hun straat op te zoeken en te ontmoeten. Onder het genot van een kopje
thee of koffie gaan we met elkaar in gesprek.
In principe gaan we de laatste donderdagochtend van de maand op pad,
tussen 10 en 12 uur, met als startdatum 25 april. Als het weer het toelaat,
want we zijn wel mooi weerfietsers. Welkom voor wie ons tegenkomt!

Meditatief kunst-zinnige activiteit     rondom         het         thema   ‘Grenzen’  
Grenzen verleggen, grenzen bewaken, wat is van jou en wat is van de
ander? Op creatieve wijze gaan we dit thema onderzoeken, onder
begeleiding van Anja van Beek. Om mee te doen hoef je niet te kunnen
tekenen, schilderen of anderszins; het proces staat centraal. We gaan aan
het werk met diverse materialen.



Datum: donderdag 25 april 2024 van 14:00 uur tot 17:00 uur
Locatie: buurtkerk De Fontein
Kosten: vrijwillige bijdrage voor de materiaalkosten
Opgave: voor maandag 22 april bij Ruth Pruis, evaruthpruis@gmail.com

Guus   de         Haan met     PAPIERKNIPKUNST     in         De Fontein  
Een bijzondere tentoonstelling met papierknipkunst van Guus de Haan is te
zien in De Fontein van 19 april tot 31 mei 2024.
Guus de Haan (Epe, 1951) is autodidact wat betreft de papierknipkunst. Na
het kleedjesknippen op de kleuterschool ontmoet zij op 13- jarige leeftijd
iemand die zich bezighoudt met papierknipkunst. Het thuisfront stimuleert
haar en Guus laat zich uitdagen om met papier en schaar aan de gang te
gaan. Inspiratie en uitdaging wisselen elkaar af. In het begin werkt Guus
alleen met zwart papier, maar de laatste jaren gebruikt zij steeds vaker ook
gekleurd papier. Zo wordt druk- of schilderkunst samen met het knipwerk
gecombineerd.
‘Voor mij is de papierknipkunst een hobby en ik ben ervan overtuigd dat
iedereen die plaatjes uit een tijdschrift kan knippen ook papierknipwerk kan
maken. Het hoeft echt niet allemaal klein en fijn te zijn.’
In veel werk is de voorliefde voor symmetrie terug te vinden. De veelal
figuratieve onderwerpen zijn vaak gerelateerd aan de natuur: bloemen,
vogels en vissen wisselen elkaar af. Bloemen uit de Hindeloper klederdracht
of verschillende stadswoningen kunnen een aanleiding zijn voor knipwerk.
Maar ook het bekijken van Poolse en Litouwse knipwerken beïnvloeden
Guus. ‘Laat je inspireren en uitdagen door de tentoonstelling om het ook
eens te proberen.’
Guus gebruikt allerlei soorten scharen. Zij is vrijwilliger in het
Lauwersmeergebied. Guus heeft aan verschillende tentoonstellingen
deelgenomen: in Westerbork (1990), Esjberg (Denemarken, 1994),
Openluchtmuseum Arnhem (1997) en in het Museum für Natur und
Stadtkultuur (Schwäbisch Gemünd Duitsland). Ook had zij
solotentoonstellingen op diverse plekken in de gemeente Epe (van 2017 tot
2003) en in Vierhuizen (2023).
Reacties kunt u schrijven in het kunstboek op de tafel in de hal. Voor meer
informatie of vragen e-mail: haandea@live.nl
Op vrijdag 3 mei om 11:00 uur geeft Guus de Haan een rondleiding langs
haar werken.



Film         in         De Fontein:     ‘Invictus’     (2009)  
Op donderdagavond 25 april (19.00 uur) draait ‘Invictus’: Na 27 jaar in de
gevangenis te hebben gezeten vergeeft Nelson Mandela zijn onderdrukkers
en gaat hij op zoek naar nationale eenheid. Dit doet hij op een onverwachte
plek: het rugbyveld. Een halfuur van tevoren gaan de deuren open en staat
koffie en thee klaar. Kosten: vrijwillige bijdrage

Uitnodiging     vrijwilligersavond donderdag         23       mei     2024  
Alle vrijwilligers van Buurtkerk de Fontein zijn van harte uitgenodigd op de
vrijwilligersavond op 23 mei as. Inloop vanaf 19.00 uur en start 19.30u. Het
wordt een avond om kennis te maken met de nieuwe vrijwilligers die niet
iedere zondag (of helemaal niet) in de kerk komen, maar zich wel actief
inzetten voor de Buurtkerk. Een avond om elkaar te ontmoeten, samen te
zijn, ervaringen te delen. Een avond om stil te staan bij de grote inzet van
ons allemaal om de wereld net iets mooier te maken.
We hebben Mirjam Nagelmaker uitgenodigd iets te zeggen over de “Praat
tafel”. Verder willen we elkaar leren kennen door gesprek en spel. Geef u
op vóór 20 mei zodat we weten hoeveel vrijwilligers we kunnen
verwachten.
Dat mag telefonisch op 06 45758563 (Anneke Helder) of via het mailadres
vrijwilligersavond@defontein.info

NIEUWE     ACTIVITEITEN   IN   DE         FONTEIN  
Omdat er verschillende organisatoren van de Najaarsmarkt zijn gestopt,
de inbreng van spullen vermindert en het aantal bezoekers minder wordt:
is er de vraag: hoe gaan we verder?
We slaan een andere weg in.
Met een kleine groep hebben we ideeën uitgewisseld en mogelijkheden
besproken en verschillende activiteiten bedacht. Bijvoorbeeld:

•
•
•
•
•

lente/zomer fair
boeken/kledingmarkt.
kunst/hobbymarkt
ruilbeurs voor sinterklaas/kerst
het organiseren van een ouderen middag.

Dit alles buurtkerkgericht en in samenwerking met andere, bestaande
clubs/organisaties.



Niet alles zal te koppelen zijn aan een goed doel, maar dat hoeft ook niet.
Er zullen steeds andere vrijwilligers zijn die de activiteit bedenken en
uitvoeren, zodat het overzichtelijk en goed uitvoerbaar is.
We hopen een beroep te mogen doen op al onze vrijwilligers en ook op
mensen uit de buurtwijken. Wie weet is er een activiteit die u aanspreekt,
meldt u dan aan als vrijwilliger. Info: Margje Tolsma 0615634868

Buurtkerkprogramma
Maandag 9.30 – 12.30 Jasmijn 13 – 17 u Together Groningen
Dinsdag 30 april, 14 u Brei- en haakclub
Woensdag 10 – 12 u Open kerk met koffieochtend 13 – 17 u Together
Groningen
Donderdag 10 – 12 u Open kerk en Loket levensvragen 10 – 12 u
De Praattafel 25 april, 14 – 17 u Meditatief kunst-zinnige activiteit rondom
het thema ‘Grenzen’
25 april, 19 u Film in De Fontein: ‘Invictus’ (2009)
Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze
website: www.defontein.info.

Kopij
Kopij voor de volgende maandbrief (mei 2024) kunt u tot woensdag 24
april aanleveren bij Jaap Medema: jaapmedema43@gmail.com.

Mailadres     scriba     van     De Fontein  
Mail bestemd voor de scriba graag naar het e-mailadres:
scriba@defontein.info te sturen.
Wijkdiaconie: bankrekeningnummer NL 45 INGB 0003 2086 49
(ten name van werkgroep diaconie De Fontein)
U kunt bij uw gift aangeven voor welk doel het bestemd is.

httpps://kerk050.nl/DFC



MEDEDELINGEN UIT DE BRON
Afscheid interim-predikant ds. Harmen Jansen.
Op zondag 28 april zal ds. Harmen Jansen, voor het laatst in zijn functie als interim-
predikant voorgaan in De Bron. In deze dienst wordt Marjanne Binsbergen
herbevestigd in het ambt van ouderling. Na afloop van de dienst nemen we, tijdens
een gezellig samenzijn onder het genot van een hapje en drankje, afscheid van
Harmen. Hij gaat binnenkort met emeritaat.

Meditatie in De Bron
Iedere tweede en vierde maandag van de maand bent u van harte welkom voor
meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a Beijum).
Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, om 20:00 uur is de aanvang
meditatie. We starten met lichaamswerk om vervolgens via meditatie naar binnen
te keren. Zo even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere
binnenwereld. Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden en u hoeft
zich niet aan te melden. Voor meer informatie bel met (050) 541 42 81

Wijkontbijt op woensdag 1 mei
Voor & Door Beijum organiseert op woensdag 1 mei om 09:30 uur een wijkontbijt
in De Bron. Het ontbijt komt deze ochtend in plaats van de koffie-inloop en er wordt
een eigen bijdrage gevraagd van € 2,00.
Wilt u aanschuiven bij het ontbijt? Dan kunt u zich opgeven in het Heerdenhoes
(Melsemaheerd) op:
· woensdag 17 april tussen 11:00 – 12:00 uur of
· vrijdag 26 april tussen 14:00 – 15:00 uur
Per mail kunt u zich tot uiterlijk 26 april aanmelden via:
nico.groothuismink@gmail.com
We hopen u op woensdag 1 mei te mogen verwelkomen in De Bron.

Koffie-inloop
Iedere woensdagochtend tussen 10:00 – 12:00 uur en vrijdagmiddag tussen 14:00
– 16:00 uur bent u van harte welkom in De Bron voor gratis thee en/of koffie en
gezelligheid. Op woensdag 1 mei vervalt de koffie-inloop en is er een wijkontbijt
(zie boven). Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen.

Bloemengroet
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die
naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit
doorgeven aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de
bloemengroet, Gera Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of
tel. (06) 33 76 34 84.



Ds. Evert Jan Veldman
De eerste maanden na zijn emeritaat, tot uiterlijk 1 oktober, zal Evert Jan
nog wel werkzaam zijn in de Nieuwe Kerk. De achtergrond hiervan: De
beroepingsprocedure voor een opvolger liep afgelopen herfst vertraging
op. Onduidelijkheid en zorg over de financiële situatie van de Protestantse
Gemeente Groningen en het beloop van kerkelijke wegen in het algemeen
maakten dit nodig. Er is daarom nog geen opvolger wanneer Evert Jan met
emeritaat gaat.
Ondertussen zal Tirtsa Liefting-van den Toren eind april DV nog niet terug
zijn van zwangerschaps- en bevallingsverlof. Daarmee zou de Nieuwe Kerk
een periode zonder predikant moeten overbruggen. De wijkkerkenraad
heeft Evert Jan daarom verzocht, en hij heeft aangeboden, om nog enkele
maanden ‘structurele hulpdiensten’ te verlenen voor twee dagen per week.
Met het werkzaam blijven voor 16 uur per week tot uiterlijk 1 oktober—of
eerder, als er eerder een nieuwe predikant is—zal Evert Jan diensten
kunnen verzorgen, de nodige bijeenkomsten bijwonen, en
gespreksgroepen ondersteunen.
We zijn hem daar heel dankbaar voor. Het diaconale werk dat hij PGG-breed
deed en enkele kleinere onderdelen van zijn werk in de Nieuwe Kerk legt hij
per eind april neer.
Vanaf 28 april is hij niet meer direct, maar alleen via de kerkenraad, te
bereiken.

CHORAL EVENSONG

zondag 21 april 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag)

De gesproken gedeeltes in deze Choral Evensong zijn in het Nederlands,
de gezongen gedeeltes in het Engels. In verband met het afscheid van ds.

Evert Jan Veldman van de Nieuwe Kerk zijn de psalm van de dag en de
beide lezingen door hem uitgekozen. Psalm 68 werd gelezen op zondag14

mei 2000 in de Opstandingskerk te Enschede, een dag na de
Vuurwerkramp. Uit Jeremia 29 werd gelezen op zondag 30 september
1984, de dag waarop Evert Jan bevestigd werd en intrede deed in de

Petrakerk in Rotterdam-Lombardijen. Uit Hebreeën 11 werd gelezen bij de
uitvaart van zijn vader op (stille) zaterdag 29 maart 1975 in zijn

geboortedorp Vroomshoop.



Abdij op het Schotse eiland Iona


