
 

Zondag 18 mei 2025 

5e zondag van Pasen – Zondag Cantate 

 

 

 

Belijdenis- en bevestigingsdienst 

Een gezamenlijke dienst met de Bron,  

de Fontein en de Nieuwe Kerk 

 



Beeld: De Samaritaanse vrouw bij de put, He Qi 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In deze dienst zal Xiu Jing Rosie belijdenis doen van haar geloof en zij en 

Joke Riemersma zullen bevestigd worden als ambtsdragers. 
 

 

Aan deze dienst werken mee: 

 

Josha Veger, 1e ouderling van dienst 

Hilbert Annen, 1e diaken van dienst 

Lammert Doedens, lector 

Ds. Tirtsa Liefting-van den Toren, voorganger 

Mannes Hofsink, organist 

Marieke van der Wal, voorzang 

Ronald Bas, koster 

Desiree Bosch, geluid 

Wim Wierenga, beeld 



VOORBEREIDING 
 

- Orgelspel 

 

- Woord van Welkom 

 

- Tafelkaarsen worden ontstoken                 

o.: Wij vormen een open kring in het licht van Gods goedheid  
                                      Allen gaan staan 

- Openingslied: ‘Zing voor de Heer een nieuw gezang’ – LB 655 

 
 

2 Hij gaat u voor in wolk en vuur, 

gunt aan uw leven rust en duur 

en geeft het zin en samenhang. 

Zingt dan de Heer een nieuw gezang! 

 

3 Een lied van uw verwondering 

dat nòg uw naam niet onderging, 

maar weer opnieuw geboren is 

uit water en uit duisternis. 

 

4 De hand van God doet in de tijd 

tekenen van gerechtigheid. 

De Geest des Heren vuurt ons aan 

de heilge tekens te verstaan. 

 



5 Wij zullen naar zijn land geleid 

doorleven tot in eeuwigheid 

en zingen bij zijn wederkeer 

een nieuw gezang voor God de Heer. 

 

- Groet en bemoediging 

o.: Vrede u allen 
 die gekomen bent om geloof te vernieuwen 
 hoop te verkondigen en liefde te ervaren, 
want Christus is opgestaan! 

a.: Ja, Hij is waarlijk opgestaan! 
o.: Wijd is de horizon 
a.: ruim onze blik. 
o.: Wij staan op nieuwe grond 
a.: ademen Gods toekomst. 

o.: We zijn vrij! 
a.: Geloofd zij God! 
                 Allen gaan zitten 

- Kyrie en Gloria 

v.: Laten wij de Heer om ontferming aanroepen voor de nood van de wereld 
    en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde: 

 



 

 



 
           LB 299e 

 

RONDOM HET WOORD 

- Groet 

v.: de Eeuwige zal bij u zijn 

a.: Ook u zal God bewaren 

- Gebed van de zondag 

v.: … 

     door Jezus Christus, onze Heer, 

a.: Amen 

 

- Het verhaal van Mirjam en Micha gevolgd door het lied: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Lezing uit het Nieuwe Testament: Handelingen 11: 19-30 

19 De leerlingen die verdreven waren als gevolg van de onderdrukking die na 

de dood van Stefanus was begonnen, trokken naar Fenicië, Cyprus en 

Antiochië, maar verkondigden Gods boodschap uitsluitend aan de 

Joden. 20 Enkele Cyprioten en Cyreneeërs onder hen, die naar Antiochië waren 

gereisd, maakten daar echter ook de Griekse bevolking bekend met het 

evangelie van de Heer Jezus. 21 De hand van de Heer steunde hen, zodat veel 

mensen tot geloof kwamen en zich bekeerden tot de Heer. 22 Het nieuws over 

hun optreden bereikte de gemeente in Jeruzalem, waar men besloot Barnabas 

naar Antiochië te zenden. 23 Toen hij daar was aangekomen en zag wat God 

in zijn goedgunstigheid had bewerkt, verheugde hij zich en spoorde hij 

iedereen aan om standvastig te zijn en trouw te blijven aan de Heer. 24 Hij 

was een voortreffelijk en diepgelovig man, die vervuld was van de heilige 

Geest. Een groot aantal mensen werd voor de Heer gewonnen. 



25 Hierna vertrok Barnabas naar Tarsus om Saulus te zoeken, 26 en toen hij hem 

gevonden had, nam hij hem mee naar Antiochië. Een heel jaar lang kwamen 

ze met de gemeente daar bijeen en gaven ze onderricht aan tal van mensen. 

Het was in Antiochië dat de leerlingen voor het eerst christenen werden 

genoemd. 

27 In diezelfde tijd kwamen er vanuit Jeruzalem profeten naar 

Antiochië. 28 Een van hen, die Agabus heette, voorspelde door de Geest dat 

de wereld door een grote hongersnood zou worden getroffen, iets dat tijdens 

de regering van Claudius inderdaad gebeurd is. 29 De leerlingen besloten dat 

de broeders en zusters in Judea ondersteund moesten worden. Ze droegen elk 

naar vermogen bij 30 en lieten hun gift door Barnabas en Saulus naar de 

oudsten brengen. 

- Lied: ‘In Christus is noch west noch oost’ – LB 969 

 
 
2 Tot ieder hart, dat Hem behoort, 

met Hem gemeenschap vindt. 
De dienst aan Hem is ’t gouden koord 
dat allen samen bindt. 

 
3 Geliefden, sluit u dan aaneen, 

vanwaar en wie ge ook zijt; 
als kinderen om uw Vader heen 
en Christus toegewijd. 

 
4 Laat zuid en noord nu zijn verblijd, 

Hem prijzen west en oost. 
Aan Christus hoort de wereldwijd, 
in Hem is zij vertroost 



- Evangelielezing: Johannes 4: 5-42 

 5 Zo kwam Hij bij de Samaritaanse stad Sichar, dicht bij het stuk grond dat 
Jakob aan zijn zoon Jozef gegeven had, 6 waar de Jakobsbron is. Jezus was 
vermoeid van de reis en ging bij de bron zitten; het was rond het 
middaguur. 7 Toen kwam er een Samaritaanse vrouw water putten. Jezus zei 
tegen haar: ‘Geef Mij wat te drinken.’ 8 Zijn leerlingen waren namelijk naar 
de stad gegaan om eten te kopen. 9 De vrouw antwoordde: ‘Hoe kunt U, als 
Jood, mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritaanse!’ (Joden gaan 
namelijk niet met Samaritanen om.) 10 Jezus zei tegen haar: ‘Als u wist wat 
God wil geven, en wie het is die u om water vraagt, zou u Hém erom vragen 
en dan zou Hij u levend water geven.’ 11 ‘Maar heer,’ zei de vrouw, ‘U hebt 
geen emmer, en de put is diep – waar wilt U dan levend water vandaan 
halen? 12 U kunt toch niet meer dan Jakob, onze voorvader? Hij heeft ons die 
put gegeven en er zelf nog uit gedronken, en ook zijn zonen en zijn 
vee.’ 13 Jezus antwoordde: ‘Iedereen die dit water drinkt zal weer dorst 
krijgen, 14   maar wie het water drinkt dat Ik hem geef, zal nooit meer dorst 
krijgen. Het water dat Ik geef, zal in hem een bron worden waaruit water 
opwelt dat eeuwig leven geeft.’ 15 ‘Geef mij dat water, heer,’ zei de vrouw, 
‘dan zal ik geen dorst meer hebben en hoef ik ook niet meer hierheen te 
komen om water te putten.’ 16 Toen zei Jezus tegen haar: ‘Ga uw man eens 
roepen en kom dan weer terug.’ 17 ‘Ik heb geen man,’ zei de vrouw. ‘U hebt 
gelijk als u zegt dat u geen man hebt,’ zei Jezus, 18 ‘u hebt vijf mannen gehad, 
en degene die u nu hebt is uw man niet. Wat u zegt is waar.’ 19 Daarop zei de 
vrouw: ‘Ik begrijp dat U een profeet bent, heer. 20 Onze voorouders vereerden 
God op deze berg, en bij u zegt men dat in Jeruzalem de plek is waar God 
vereerd moet worden.’ 21 ‘Geloof Me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie 
noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden. 22 Jullie 
vereren wat je niet kent, wij vereren wat we kennen; de redding komt immers 
van de Joden. 23 Maar er komt een tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de 
Vader echt aanbidt, Hem aanbidt vervuld van Geest en waarheid. De Vader 
zoekt mensen die Hem zo aanbidden, 24want God is Geest, dus wie Hem 
aanbidt, moet dat doen vervuld van Geest en waarheid.’ 25 De vrouw zei: ‘Ik 
weet wel dat de messias zal komen,’ (dat betekent ‘gezalfde’) ‘wanneer hij 
komt zal hij ons alles vertellen.’ 26 Jezus zei tegen haar: ‘Ik ben het, degene 
die met u spreekt.’ 

27 Op dat moment kwamen zijn leerlingen terug, en ze verbaasden zich erover 
dat Hij met een vrouw in gesprek was. Toch vroeg niemand: ‘Waar bent U op 
uit?’ of: ‘Waarom spreekt U met haar?’ 28 De vrouw liet haar kruik staan, ging 
terug naar de stad en zei tegen de mensen daar: 29 ‘Kom mee, er is iemand 
die alles van mij weet. Zou dat niet de Messias zijn?’ 30 Toen gingen de mensen 
de stad uit, naar Hem toe. 



31 Intussen zeiden de leerlingen tegen Jezus: ‘Rabbi, U moet iets 
eten.’ 32 Maar Hij zei: ‘Ik heb voedsel dat jullie niet kennen.’ 33 ‘Zou iemand 
Hem iets te eten gebracht hebben?’ zeiden ze tegen elkaar. 34 Maar Jezus zei: 
‘Mijn voedsel is: de wil doen van Hem die Mij gezonden heeft en zijn werk 
voltooien. 35 Zeggen jullie niet: “Nog vier maanden en dan komt de oogst”? Ik 
zeg jullie dit: kijk om je heen, dan zie je dat de velden rijp zijn voor de 
oogst! 36 Nu al krijgt de maaier zijn loon en verzamelt hij vruchten voor het 
eeuwige leven, zodat de zaaier en de maaier tegelijk feest kunnen 
vieren. 37 Hier is het gezegde van toepassing: De een zaait, de ander 
maait. 38 Ik stuur jullie eropuit om een oogst binnen te halen waarvoor je geen 
moeite hebt hoeven doen; dat hebben anderen gedaan en jullie maken hun 
werk af.’ 

39 In die stad kwamen veel Samaritanen tot geloof in Hem door het getuigenis 
van de vrouw: ‘Hij weet alles van mij.’ 40 Ze gingen naar Hem toe en vroegen 
Hem bij hen te blijven. Toen bleef Hij nog twee dagen. 41 Nog veel meer 
mensen kwamen tot geloof door wat Hij zei; 42 ze zeiden tegen de vrouw: ‘Wij 
geloven nu niet meer om wat jij gezegd hebt, maar we hebben Hem zelf 
gehoord en we weten dat Hij werkelijk de redder van de wereld is.’ 

- Lied: ‘Vol vreugde put je water’ – LB 153 
 

 



 
 

- Overweging 
           Allen gaan staan 

- Gezongen geloofsbelijdenis: LB 340c  

 



 
 

- De kinderen komen terug 

 

BELIJDENIS VAN HET GELOOF 
 
- Uitspreken van verlangen 

 

- Geloofsbelijdenis 

 

- Teken bij de doopvont 

 

- Lied: ‘Blijf in mij’ (Melodie: ‘Will you come and follow me’ – Iona) 



 
 
1 Kom je mee en volg je mij? 

Ik roep je bij je naam. 

Zul je gaan waar ik je leid? 

Ik maak je nieuw voortaan. 

Laat mijn diepe liefde zien; 

laat zo zien dat jij mij dient. 

Laat mijn leven groeien 

diep in jou en blijf in mij. 

  

2 Laat je blinde mensen zien 

en maak je slaven vrij? 

Help je armen ongezien 

en doe je dat voor mij? 

Doe je vreemdelingen recht, 

zoals ik je heb gezegd? 

Ik beantwoord hun gebed 

in jou en jij in mij. 

  

3 Laat je achter wie je was 

en leef je nu voor mij? 

Want je wint je leven pas 

als jij het vindt in mij. 

En mijn liefde spoort je aan 

om de wereld in te gaan. 

Dan raak ik de mensen aan 

in jou en jij in mij. 

  

4 Heer, uw roepstem echoot door; 

U roept mij bij mijn naam. 

Leer mij volgen in uw spoor 

en maak mij nieuw voortaan. 

Geef mij steeds opnieuw de 

moed, 

want mijn hart weet: U bent 

goed. 

Ik heb lief en leef en groei 

in U en U in mij.

 

BEVESTIGING AMBTSDRAGERS 
 

- Bekendmaking 

 

- Inleidende woorden 

 

- Belofte ambtsdragers 

 



- Belofte gemeente 

 
U hebt Sujin Rosie en Joke Riemersma geroepen als diaken en ouderling in 
uw midden. Belooft u hen te helpen bij hun werk en hen in uw voorbeden te 
gedenken? 
Ja, dat beloven wij 

 
- Lied: ‘De Here zegent jou en Hij beschermt jou’ 

 
 
GEBEDEN EN GAVEN 
 
- Mededelingen door diaken 

- Gaven  

1e Collecte: Wijkdiaconie Fynn Foundation 

2e Collecte: PKN NL: De kerk op sociaal                         

media 

 

- Dankgebed 

- Voorbeden  
Na de woorden, ‘tot u bidden wij’: 

 



- Stil gebed 

 

- Onze Vader (NBV21) 

 
Onze Vader in de hemel, 

laat uw naam geheiligd worden, 

laat uw koninkrijk komen 

laat uw wil gedaan worden 

      op aarde zoals in de hemel. 

     Geef ons vandaag het brood 

      dat wij nodig hebben. 

      Vergeef ons onze schulden, 

      zoals ook wij vergeven 

      wie ons iets schuldig is. 

      En breng ons niet in beproeving,  

      maar red ons van het kwaad. 

      Want aan u behoort het koningschap, 

      de macht en de majesteit 

      tot in eeuwigheid. Amen. 

 

 

ZENDING EN ZEGEN 
             Allen gaan staan 

- Slotlied: ‘U kennen, uit en tot U leven’ – LB 653 

 

 
 



2 Gij zijt het brood van God gegeven, 
de spijze van de eeuwigheid; 
 Gij zijt genoeg om van te leven 
voor iedereen en voor altijd. 
Gij voedt ons nog, o hemels brood, 
 met leven midden in de dood. 
 

3 Gij zijt het water ons ten leven; 
de bronnen van de eeuwigheid 
zijn ons ter lafenis gegeven, 
zijn doorgebroken in de tijd. 
O Gij, die als een bron ontspringt 
in elk die tot U komt en drinkt. 
 

4 O Christus, ons van God gegeven, 
Gij tot in alle eeuwigheid 
de weg, de waarheid en het leven, 
Gij zijt de zin van alle tijd. 
Vervul van dit geheimenis 
uw kerk die in de wereld is. 

 

- Zegen 
v.: … 

 
  
 

 
 
 
 
 

- Orgelspel  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ZONDAGSBRIEF 18 MEI 2025 

DE BRON – DE FONTEIN – DE NIEUWE KERK 

 

 

                                         BERICHTEN VANUIT DE NIEUWE KERK 
COLLECTES 
Eerste collecte: Fynn Foundation – diaconaal project  
Ondanks dat armoede wereldwijd flink aangepakt wordt, zijn dove kinderen vaak 
onzichtbaar voor ontwikkelingsorganisaties (United Nations Development 
Programme, 2016). Uit de schrikbarende cijfers van de World Health Organization 
(2017) blijkt dat de meeste dove kinderen in ontwikkelingslanden niet naar school 
gaan. Dove kinderen worden vaak zelfs binnen “verstopt”. Met de Fynn Foundation 
willen we dove kinderen zoveel mogelijk dezelfde kansen te geven als Fynn. 
 
Tweede collecte: PKN NL: De kerk op sociaal media 
Elke dag brengen jongeren er uren op door: sociale media. Dus als je ze wilt bereiken 
met de boodschap van geloof, hoop en liefde moet je daar zijn. Daarom werkt de 
Protestantse Kerk samen met diverse christelijke online platformen waar jongeren via 
social media makkelijk terecht kunnen komen. 
Hier kunnen ze inspirerende en verdiepende video’s bekijken waar bijvoorbeeld 
identificatiefiguren en rolmodellen vertellen wat het christelijk geloof voor hen 
betekent. Een eigentijdse manier om jongeren vast te houden. 
 
De kinderdienst wordt geleid door Nienke voor de oudste- en Lianne voor jongere 
kinderen. Ilja Brandsema wordt 21 mei 4 jaar. Gefeliciteerd Ilja! 
 
De kinderoppas wordt verzorgt door Marieke van der Wal. 
 
De koffietafel wordt verzorgd door A. Bakker en M. Heeres. 
 
LIEF EN LEED 
Bloemengroet 
De bloemen vanuit de Nieuwe Kerk gaan naar Joke Riemersma en Xiu Jing Rosie (Su) 
Zij worden vanmorgen bevestigd als resp. ouderling en diaken.  
Vanuit de Bron gaan bloemen naar dhr en mevr. Kamminga (Scheltemaheerd). Zij 
waren op 3 mei jl. 40 jaar getrouwd. Van harte gefeliciteerd! 
De Fontein verzorgd bloemen voor mevrouw R. Middel uit de Briljantstraat. 
 



Bedankt 
Dank voor de bloemen die ik zondag via Geke Pastoor kreeg. Leuk om zelf ook 
bloemen te krijgen….. Groet, Lida Duzink. 
 
Na de ochtenddienst van 25 mei is er weer een gemeenteberaad. Aan de orde 
komen dan: 
– operatie kroonluchter 
– update commissie perspectief 
– Actie Kerkbalans 
– aanmelding ambten en taken 
– Scipio. 
U bent van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. 
 
VRIENDEN NIEUWE KERK 
CD-presentatie van de CD opgenomen door Mannes Hofsink zaterdag 17 mei 16.30 
uur in Nieuwe Kerk. 
Uitleg en orgelspel. Feestelijke aankleding met drankje en knabbel. Toegang vrij. De 
CD is dan te koop 15 euro ( liefst contant) 
3e CONCERT JONGE MUSICI 
Zondag 25 mei 15.00 uur in de Nieuwe Kerk 
Oscar Rodriguez en Martin Lenart, orgel, 
Czenge Poszonyi, viool 
Tickets 10,=, student 5,= < 16 jaar gratis 
 
CHORAL EVENSONG 
zondag 18 mei 17:00 - 18:00 uur (vanmiddag) 
Choral Voices zingt o.l.v. Daniël Rouwkema werk van o.a. Rutter, Howells en Fauré. 
Voorganger is pastoor Wietse van der Velde van de Oud-Katholieke parochie 
Groningen; organist is Mannes Hofsink. De tekstlezingen en voorbeden klinken deze 
keer in het Nederlands, en niet in het Engels. 
 

WIJKBERICHTEN VANUIT DE FONTEIN 
Bij de overige vieringen 
Op 25 mei zal ds. Alberte van Ess voorgaan. Organist is Dick Dijkstra. 
Op Hemelvaartsdag, donderdag 29 mei, is er om 10.00 uur een gezamenlijke viering 
voor gemeenteleden van de Nieuwe Kerk, De Fontein en de Evangelisch Lutherse 
Gemeente. De exacte locatie wordt nog afgestemd: de viering vindt plaats in de 
Lutherse Kerk (Haddingestraat) óf in de Nieuwe Kerk. Zodra de locatie definitief is, 
maken we dit bekend via de gebruikelijke kanalen. Voorganger is ds. Susanne 
Freytag. In de Veldspaat is een dienst op zondag 18 mei om 17.00 uur, waarin ds. 
Gerrit de Klein voorgaat. 
 



Pastorale zorg 
Als u behoefte hebt aan een pastoraal gesprek, als u uw verhaal kwijt wilt of met een 
praktische hulpvraag zit – neemt u dan contact op met: 
· Hessel Boersma (T: 06-20222123 of E: hessel.boersma@gmail.com) 
· Lamke Dijkstra (T: 050-5772513 of E: lamkedijkstra@home.nl) 
Wilt u een kaartje naar een gemeentelid sturen en u hebt het adres niet, neem dan 
contact op met één van de ouderlingen van De Fontein. 
 
Nieuw adres inleveren kopij wijkkranten 
De kopij voor de wijkkranten Nummer1 en De Tuinfluiter moet vanaf nu ingeleverd 
worden bij Wim van Dommelen (wimvandommelen3@gmail.com). De deadline voor 
het zomernummer van De Tuinfluiter is dinsdag 20 mei, verspreiding omstreeks 8 
juni. De kopij graag drie dagen voor de deadline inleveren. Dank alvast! 
 
Spreek smakelijk-diner 
Donderdagavond 5 juni, van 17.15 tot 19.30u (17.30u diner) gaan wij weer aan tafel 
in gesprek met elkaar. ‘Spreek smakelijk’ is een diner waarbij in kleine kring (max. 4 
deelnemers per tafel), op een ontspannen en inspirerende wijze, een gesprek wordt 
gevoerd over een van tevoren afgesproken thema. Dit keer: ‘Verandering’. 
Kosten: deelname is gratis, vrijwillige bijdrage welkom Opgave: tot maandag 2 juni 
via annahetebrij@kpnmail.nl 
 
Zomergroet Het is bijna zover; we mogen weer zomergroeten uitdelen. Net als vorig 
jaar doen we dit in samenwerking met de kinderen van Together. Zij willen ons graag 
bedanken voor het onderdak dat wij bieden. Zij hebben kaarten getekend en deze zijn 
gedrukt door Together. U krijgt van ons 1 of meerdere kaarten die u kunt versturen 
met of zonder eigen tekst. De kaart kunt ook zelf langs brengen met of zonder bezoek.  
Overigens vinden de kinderen en de leiding het heel erg fijn als ze een kaartje terug 
krijgen. Die kunt u versturen naar kinderen Together, buurtkerk De Fontein, Eikenlaan 
255, 9741 EZ Groningen.   
Anneke Helder: anneke@helder-advies.nl Wini Visser: visserw76@gmail.com 
 
Buurtkerkprogramma 
Maandag 9.30 – 12.30 Jasmijn 13 – 17 u Together Groningen 
Dinsdag 27 mei, 14 u Brei- en haakclub 20 mei, 14 – 17 u Meditatief kunstzinnige 
activiteit 
Woensdag 10 – 12 u Open kerk met koffieochtend 13 – 17 u Together Groningen 
Donderdag 10 – 12 u Open kerk en Loket levensvragen 
10 – 12 u De Praattafel – telefonisch spreekuur 22 mei, 19 u Film in De Fontein: ‘Land 
of hope’ (2018) 
Aanvullende informatie over de diverse activiteiten vindt u op onze website: 
www.defontein.info. 

http://www.defontein.info/


WIJKBERICHTEN VANUIT DE BRON 
Dienst zondag 25 mei in Noorddijk  
Op zondag 25 mei zijn we te gast bij de gemeente Damsterboord. We kerken in de 
Stefenuskerk in Noorddijk. De dienst begint om 10:00 uur. In De Bron is geen dienst. 
 
Meditatie in De Bron 
U bent van harte welkom voor meditatie in De Bron (Bentismaheerd 1a) op maandag 
19 mei. Let op: deze datum wijkt af van het gebruikelijke schema. 
Om 19:30 uur begint de inloop met koffie en thee, van 20:00 tot 21:00 uur is de 
meditatie. 
We starten met lichaamswerk, om vervolgens via meditatie naar binnen te keren. Zo 
even los van de rumoerige buitenwereld naar de stillere binnenwereld. Zo’n uur 
daaraan aandacht geven vindt menigeen een rustpunt. Afhankelijk van de 
temperatuur adviseren wij u om warme kleding aan te trekken en/of een warm plaid 
mee te nemen. Er zijn geen kosten verbonden aan de meditatieavonden, aanmelden 
mag, maar hoeft niet.Meer informatie: Jan Knot, tel. (06) 36 58 57 76 
 
Kunstviering Martinikerk 25 mei 17:00 uur 
Op zondag 25 mei vindt de laatste kunstviering in de serie "Streetwise" plaats in de 
Martinikerk. Uit de veelheid van kunstwerken in de straten van de stad is ditmaal de 
keuze gevallen op het beeld van Kees Verkade aan de Ubbo Emmiussingel: Fietsles. 
Het toont de dynamiek van dit spannende gebeuren. Het vertelt iets over de relatie 
tussen een ouder en een kind.  
Leren fietsen, leren vliegen, op eigen benen leren staan, zelfstandig worden.  
Je kunt denken aan het lied van Huub Oosterhuis "Die mij droeg op adelaarsvleugels". 
Daarin wordt niet alleen verwezen naar onze onderlinge verhoudingen, maar wordt - 
ook - verwezen naar de verbondenheid tussen God en mensen. 
Voorgangers in deze viering zijn Hiltje Koopmans en Marga Baas. Muzikale 
medewerking wordt verleend door Eeuwe Zijlstra. 
De kerkdeuren gaan open om 16:30 uur. U kunt voorafgaand aan de viering een kop 
thee drinken. Bij de uitgang wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 
 
Bloemengroet 
Gemeenteleden worden van harte uitgenodigd namen te noemen van mensen die 
naar hun mening in aanmerking komen voor de bloemengroet. U kunt dit doorgeven 
aan één van de ambtsdragers of aan de coördinator van de bloemengroet, Gera 
Berends, via e-mail: berenbosch@hotmail.com of tel. (06) 33 76 34 84. 

Koffie inloop - De Bron is iedere woensdagochtend tussen 10:00-12:00 uur en 
vrijdagmiddag tussen 14:00-16:00 uur geopend voor gratis thee en/of koffie en 
gezelligheid. Met op vrijdag, indien gewenst, samen spelletjes doen. Van harte 
uitgenodigd! 

mailto:berenbosch@hotmail.com


1700 JAAR GELOOFSBELIJDENIS VAN NICEA – EEN OECUMENISCH GESPREK 
donderdag 22 mei 20:00 - 21:30 uur 

De VORK (voorgangers overleg Raad van Kerken) organiseert dit voorjaar een serie 
bijeenkomsten rondom 1700 jaar geloofsbelijdenis van Nicea. 

Drie oecumenische avonden waar we samen in gesprek gaan over de achtergrond en 
betekenis van de geloofsbelijdenis. 

Dinsdag 6 mei – Oud Katholieke Kerk (20:00 uur) 

• Een avond over de oorsprong, betekenis en inhoud van de geloofsbelijdenis 
van Nicea, door pastoor Wietse van der Velde (Oud-Katholieke Kerk) en 
dominee Tirtsa Liefting-van den Toren (Nieuwe Kerk, PKN) 

Donderdag 22 mei – St. Jozefkathedraal (20:00 uur) 

• Een avond over het waarom van een belijdenis, door pastoor Victor Maagd 
(St.Martinusparochie, RKK) en dominee Nick Everts (Doopsgezinde 
gemeente) 

Donderdag 5 juni – Lutherse Kerk (20:00 uur) 

• Een avond over de geloofsbelijdenis in relatie tot ons leven en geloof 
vandaag de dag, door dominee Susanne Freytag (Evangelisch-Lutherse 
Gemeente) en dominee Alexandra Matz (Nieuwe Kerk, PKN) 

Van harte welkom om één of meerdere avonden aan te sluiten! 

 

 

 
KOPIJ VOOR DE ZONDAGSBRIEF INLEVEREN ELKE WOENSDAG 

VÓÓR 19.00 UUR VIA ZONDAGSBRIEF@NIEUWEKERK.ORG 
 

U KUNT UW BERICHTEN DAARNAAST OOK PLAATSEN IN SCIPIO-APP 
"SCIPIO@NIEUWEKERK.ORG" SCIPIO@NIEUWEKERK.ORG 
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